
GRAAG STELLEN WIJ ONS EVEN VOOR!
 
 

Smoelenboekje

 
Samenkomen, durven dromen, kijken naar wat lukt, wat kan.
Samen steeds een stapje verder, daar worden we gelukkig van.

 
En al het moois van de natuur, geeft ons voldoening en plezier.

We stralen als we liefde schenken, aan al wat leeft, aan mens en dier.
 

Jij hoort er bij, we zien je graag, je mag jezelf zijn, groot of klein.
We bieden zorg vanuit het hart, zodat jij je beste jij kan zijn. 

 



''ALS WE NU ALLE KINDEREN EENS IN EEN HARTJE
STOPPEN IN PLAATS VAN EEN HOKJE''

 
 

Team 
Zorgcentrum Het Leefhuis 

 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Nikki Joris,
trotse eigenaresse van

Zorgcentrum Het Leefhuis.
Ik ben geboren op 2 juli

1989 en woon momenteel
in Gemert samen met mijn
vriend en natuurlijk onze

welbekende hond ' 'Gismo''.  
Gismo is dagelijks te vinden

op Het Leefhuis, 
net zoals ik!  

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers, houd
ik contact met ouders/verzorgers en kun je

altijd bij mij terecht als er iets is. Ik ben vooral
een regelmiep om te zorgen dat alles zo goed

mogelijk verloopt. 

Ik houd van humor en maak dan ook vaak een
grapje! Ik houd van sporten, zit op boksen en
ga zeker één keer per week sporten. Op Het

Leefhuis werk ik graag in de kadoshop, lekker
freubelen past helemaal bij mij. 

Ik sta voor ' 'zorgen vanuit het hart' '  en vind het
belangrijk dat onze deelnemers gezien worden.

Ik houd van het geven van duidelijkheid,
voorspelbaarheid en een luisterend oor, alles

met een vleugje humor. Want plezierig groeien
is toch veel leuker! 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Gismo. Ik ben
de huishond van

Zorgcentrum Het Leefhuis.
Ik ben geboren op 1 april

2019 en woon bij mijn
baasje Nikki Joris. Overdag

ben ik in Het Leefhuis te
vinden.

Op Het Leefhuis bewaak ik de boel, speel ik met de
deelnemers, wandel ik met de deelnemers en doe ik af en

toe een dutje. Wanneer de bel gaat, waarschuw ik de
begeleiders van Het Leefhuis door te blaffen. Hiermee

vertel ik ze dat er iemand voor  de deur staat. Ook vind ik
het leuk om alle ballen in de ballenbak te pakken. Al die

mooie gekleurde ballen  vind ik prachtig! 

Ik vind het leuk als deelnemers mij aaien, mij
knuffelen en op een zacht volume tegen mij

praten. Ik vind het leuk om samen het spelletje
' 'zoek het snoepje' '  te spelen. Ook vind ik het
leuk om achter een bal aan te rennen of mee

genomen te worden voor een lange wandeling.  

Ik ben op Het Leefhuis aanwezig om plezier en
rust te bieden. Deelnemers kunnen hun prikkels
reguleren door mij te aaien. Ik kan ze troosten
wanneer ze zich verdrietig voelen en bied een

luisterend oor.  



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Maartje
Jansen, ik woon sinds kort
in Asten, ik heb voorheen
altijd in Ommel gewoond.
Geboren in 1999. In 2021
ben ik afgestudeerd aan

Fontys Hogescholen
Pedagogiek te Eindhoven.

Op Het Leefhuis bied ik voornamelijk
begeleiding voor individuele hulpvragen en

voor logeerweekenden. Hierin maak ik graag
ruimte voor hobby's, creativiteit en plezier.

Ik houd van humor, dit is zeker terug te zien en
te horen op de dagen dat ik er ben. Ik vind het
heerlijk om te bewegen, ik sport graag. Maar
relaxen met een puzzel, boek of serie op zijn

tijd vind ik ook leuk. 

"Elke stap is er één". Het belangrijkste is om te
kijken naar wat er wél al is gelukt. Ik laat graag

ruimte voor de eigenheid van de deelnemers.
Dit alles wel binnen de structuur van Het

Leefhuis. Een veilige voorspelbare basis, biedt
de mogelijkheid tot groei.



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Hoi Hoi! Mijn naam is Bregje
Roefs. Ik woon in Helmond. Ik

ben geboren in 1995. 
 

In 2019 ben ik afgestudeerd aan
Avans Hogeschool te Den

Bosch.
Nu ben ik (bijna) dagelijks
aanwezig als Pedagogisch

medewerker.
 

Op het Leefhuis begeleid ik onze deelnemers
tijdens de dagbesteding, individuele begeleiding,
wonen en werk ik tijdens de logeerweekenden. 

Daarnaast maak ik de werkbladen voor de "dit ben
ik" map en ben ik heel creatief.

Ik houd van humor en dit zet ik natuurlijk ook in op
de dagen dat ik aanwezig ben. Verder ben ik graag

creatief bezig en pas ik dit toe in mijn werk.
In mijn vrije tijd kijk ik graag series, lees ik een
boek, maak ik een wandeling of ben ik creatief

bezig.

Verder vind ik creativiteit een belangrijke schakel binnen het
sociaal werk. Met behulp van creativiteit kun je zoveel mooie en
unieke beelden creëren die jou, jezelf maken! Het mooiste aan
creativiteit is dat er voor iedereen wel iets te vinden is. Binnen

het Leefhuis hoop ik mijn creativiteit toe te
kunnen passen en hieraan mijn eigen draai kan geven.

 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Miranda
Hurkmans- van Lieshout, ik

ben geboren in 1970 en sinds
1994 getrouwd met Frank. Ik
heb 2 zonen Toon en Thijs.

Wij hebben 2 hele grote
konijnen Driek en Dorrus.

En ik woon in het gezellige
Someren.  

Op het Leefhuis begeleid ik onze deelnemers
tijdens de dagbesteding en individuele

hulpvragen. Ik ben er tijdens het
logeerweekend voor de jongeren, Daarnaast

verzorg ik de dossiers van de deelnemers en de
medewerkers en ben ik stagecoördinator

Ik hou van koken met onze deelnemers, ben te
porren voor gezelligheid en plezier. Ik ben

productieleider van een toneelvereniging en
medeorganisator van Spel zonder Grenzen in

Asten

Ik sta voor eerlijkheid en openheid. Ik wil graag
kijken naar wat kan en dit verder uitbreiden,

Mijn glas is altijd half vol. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Anke
Loomans. Ik woon samen

met mijn vriend in Asten. Ik
ben ergotherapeut en

jeugd- en
gezinsprofessional. Op Het

Leefhuis geef ik vooral
individuele- en

thuisbegeleiding en ben ik
verantwoordelijk voor het

organiseren van het vervoer
en de pretdagen. 

Ik maak de vervoersplanning en zorg voor leuke
activiteiten en uitjes tijdens de pretdagen. Ik

ben de mentor van verschillende deelnemers en
houd hierbij korte lijntjes met ouders. 

Ik vind het leuk om met vrienden een spelletjes-
avond te houden, te sporten of op mijn motor te

rijden samen met mijn vriend. Op vakantie met de
motor vind ik geweldig, daar geniet ik van. Op Het

Leefhuis vind ik het leuk om met de deelnemers een
leuke daginvulling te organiseren. Complexce

hulpvragen zie ik als een uitdaging! 

Ik sta voor korte lijntjes, meedenken en zorgen
vanuit het hart. Ik vind het belangrijk dat zowel

de deelnemer als ouders gehoord en gezien
worden. Hier zet ik me dan ook elke 

keer weer voor in. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Jorrit Henkes
en ben geboren in 2001. Ik

woon in Someren-Heide. Op
dit moment volg ik de HBO-
opleiding Social Studies op

de doordeweekse dagen,
heb ik mijn MBO opleiding 
 afgerond en werk ik in het
weekend bij Het Leefhuis.  

Ik ben vooral tijdens de weekenden op Het
Leefhuis te vinden. Dan begeleid ik de
deelnemers met het creëren van leuke

weekenden vol gezelligheid, plezier en help ik
onze deelnemers wanneer ze hulp nodig

hebben. 

Ik vind het leuk om te zien dat andere mensen
plezier maken. Hier lever ik graag zelf een

bijdrage aan en ben dus echt een
"gezelligheidsdier", al zeg ik het zelf. Ik hou van
positiviteit en ben erg optimistisch ingesteld. 

Binnen het Leefhuis wil ik bijdragen aan de
positieve ontwikkelingen van de deelnemers,

waarbij kansen worden gecreëerd en met beide
handen worden aangepakt. Hierbij ga ik uit van de
krachten van de deelnemers zelf en zal ik zorgen

voor het steuntje in de rug, wanneer ze deze nodig
hebben. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Eva van der
Putten. Ik ben geboren in

2000 en woonachtig in
Deurne. Ik ben

afgestudeerd Sociaal
Maatschappelijk

Dienstverlener niveau 4 aan
het MBO. Momenteel zit ik
in het derde leerjaar van de

opleiding Social Work op
het Avans Hogeschool.  

Op Het Leefhuis bied ik begeleiding aan
deelnemers tijdens de logeerweekenden en

individuele hulpvragen. Ook ben ik mentor en
onderhoud ik hierin contact met

ouders/verzorgers.

Ik vind het super leuk om met kinderen te
werken en te zien dat ze groeien en een lach op

hun gezicht krijgen. Ik houd van humor en
grapjes maken. Verder vind ik het leuk om te

fitnessen en gezellige uitjes te plannen!

Binnen het Leefhuis wil ik me richten op de
talenten en eigen krachten van de deelnemers.

Hierbij wil ik ze de ruimte geven om zich te
ontplooien. Ik vind het belangrijk dat de

deelnemers zichzelf kunnen zijn, zich gewenst
voelen en hun doelen kunnen behalen!



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Maartje
Hesius, geboren in 2001 en
ben woonachtig in Lierop.

In 2020 ben ik afgestudeerd
als Persoonlijk Begeleider

Specifieke Doelgroepen. Nu
ben ik dagelijks te vinden 

 als pedagogisch
medewerker bij Het

Leefhuis! 

Op Het Leefhuis begeleid ik de deelnemers
tijdens de dagbesteding, logeerweekenden en
bied ik ook individuele begeleiding. Ik geniet

van de afwisseling in mijn werkweek! 

Ik zit op korfbal, speel trompet en ben leiding
van de jongste groep van de scouting. Op Het
Leefhuis ben ik dol op gezelligheid en probeer

ik met mijn enthousiasme de deelnemers te
blijven stimuleren. 

Ik vind het belangrijk dat we zien wat wel kan, het
gaat om de kleine dingen! Zo ontstaat er een mooie
groei en worden er weer nieuwe kansen gecreëerd.

‘Waarom moeilijk doen als het ook samen kan’



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Anouk van den
Heuvel. Ik woon in Aarle-

Rixtel nog fijn bij mijn ouders.
In 2020 ben ik afgestudeerd

als persoonlijk begeleider
specifieke doelgroepen en

sindsdien werkzaam bij Het
Leefhuis als pedagogisch

medewerker. Naast werk zit ik
momenteel in mijn derde
leerjaar van de opleiding

verpleegkunde.   

Op Het Leefhuis bied ik vooral begeleiding
tijdens de logeerweekenden en vakantiedagen.

Daarnaast begeleid ik ook individuele
hulpvragen en vervul ik de rol als mentor van

een deelnemer. 

Ik vind het heerlijk om met onze deelnemers te
werken en met hen activiteiten te ondernemen.

Naast werk vind ik het leuk om samen met
vrienden op pad te gaan. De sportschool is

voor mij een uitlaatklep en kan ik heerlijk tot
rust komen.  

Ik vind het belangrijk dat een kind zich zelf
mag zijn en hieruit zijn doelen kan behalen. Ik
ben ervoor om soms even dat duwtje in de rug

te geven om er uiteindelijk samen voor te gaan!



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Lucia van (en
uit) Gemert. Geboren in

2001. Momenteel volg ik de
opleiding Health and Social
Work, hier studeer ik in juni
2023 voor af. Ik woon met
mijn moeder en zusje, de

katten en mijn lieve
konijntje!

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers. Tijdens
mijn stagedagen doe ik dit op de dagbesteding en

wanneer ik werk doe ik dit tijdens de
logeerweekenden. Verder maak ik de planning voor

het kidsweekend en samen met mijn gezellige
collega Maartje H. maken we de planning voor het

16+ weekend.

Ik vind het heerlijk om buiten te zijn wanneer
het koud is. In de zomer zit ik graag op een

terrasje met vrienden. Ook hou ik van koken en
ben ik graag met mijn familie.

Ik vind het belangrijk dat iedereen een gelijke
behandeling krijgt. Iedereen is bijzonder en

speciaal op zijn eigen manier, zo wil ik ze ook
behandelen. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Indy Cox,
werkzaam als pedagogisch

medewerker bij
Zorgcentrum Het Leefhuis.

Ik woon in Helmond. ik
studeer aan de Pabo en wil

lerares in het
basisonderwijs worden. 

In de weekenden ben ik bij 
 Hett Leefhuis te vinden. 

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers in de
groep en individueel. Verder ben ik mentor van

twee deelnemers. Ik maak de
weekendplanningen van de jongeren en het

zonnetje van Het leefhuis.  

Ik vind het leuk om met kinderen te werken en hen
dingen te leren. Vandaar dat ik ook het onderwijs
in wil. Verder sport ik graag. Ik vind het geweldig
om leuke uitjes te plannen. Ook vind ik het leuk
om grapjes te maken met deelnemers en hen te
helpen om uit hun comfort zone te stappen en

samen te groeien! 

Ik vind het belangrijk dat deelnemers groeien door te
kijken wat zij wel kunnen en in te zien dat ze veel meer

kunnen dan dat zij zelf denken! ik sta voor "samen
leren" en "samen groeien". Daarbij is uit je comfort

zone stappen en ooit iets doen wat je spannend vindt
belangrijk! Zo doe je succesfactoren op en dat

bevordert hun ontwikkeling. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Nadieh
Hollanders. 

In 2021 heb ik mijn
pedagogiek diploma

behaald en inmiddels mag
ik met veel plezier bij Het

Leefhuis werken als jeugd-
en gezinsprofessional. 

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers tijdens
de dagbesteding, weekend- en vakantieopvang
en bied ik individuele (thuis)begeleiding. Ik ben

mentor van meerdere deelnemers en
onderhoud het contact met ouders/verzorgers.

Ik ben een echte dierenvriendin en ben dol op mijn
hond Bas! Hier vertel ik graag hele verhalen over

tegen de deelnemers. Ik maak graag grapjes maar
vind het ook heel leuk als deelnemers grapjes met
me uithalen. Verder vind ik het leuk om te sporten

en breng ik graag tijd door met familie en vrienden. 

Wat belangrijk is voor mij, is dat iedereen zichzelf
mag én kan zijn bij Het Leefhuis. Wanneer een
deelnemer zich veilig voelt en we kijken naar

zijn/haar krachten en talenten, kunnen we samen
groeien en mooie stappen maken!



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Mijn naam is Evelien
Nijmeijer, Geboren in 2001

te Breda. Op dit moment
ben ik woonachtig in

Lierop. Ik bevind mij in het
tweede leerjaar van de

opleiding Pedagogiek aan
de HAN in Nijmegen. 

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers met
een  hulpvraag, waarbij ik assisteer bij het

begeleiden van de groep. Ook ben ik mentor en
onderhoud  ik contact met de ouders /

verzorgers van de deelnemers. 

Ik vind het belangrijk met een lach naar Het
Leefhuis te gaan en dit tijdens mijn werk ook

over te dragen aan de deelnemers. Ik ben
sportief en loop twee tot drie keer in de week

hard. 

Elke deelnemer mag trots zijn op zichzelf. Ik
vind het belangrijk dat ze zichzelf mogen zijn

en de veiligheid voelen om dit te uiten. Ik
benader deelnemers positief en maak van een
grote stap, kleine stapjes. Elke stap is er een. 



Dit ben ik
Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Ik ben Sigrid Haarbosch,
geboren in 1971 en woon in

Eindhoven. Sinds 2005
werkzaam in de zorg. 

Vanaf oktober werkzaam als
ZZP’er in Het Leefhuis en
daarnaast werkzaam als
Ambulant pedagogisch

gezinsbegeleidster 
en ik heb een eigen

kindercoachpraktijk aan huis.
 

Op Het Leefhuis begeleid ik deelnemers op
de dagbesteding op de vrijdag

Daarnaast val ik in voor een collega of als
er een individuele begeleidingsvraag is en

soms ben ik er in de weekenden.
 

Ik vind het heerlijk om in de natuur te zijn en geniet
van alles wat groeit en bloeit. Met de deelnemers
samen werken in ons eigen moestuintje, creatief

bezig zijn voor de kadoshop of andere activiteiten
ondernemen. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen
of gezellige dingen ondernemen met mijn vriend of

vriendinnen. 
 

Ik vind het belangrijk om deelnemers een
vertrouwd gevoel te geven zodat ze zich gezien

en thuis voelen in Het Leefhuis.
Daarnaast vind ik het belangrijk om deelnemers

te stimuleren in hun zelfredzaamheid en ze te
versterken in hun zelfvertrouwen. 

 



Dit ben ik

Mijn naam is Iris van Hoorn,
22 jaar en ik woon in Sint-

Oedenrode. 
Ik zit ben afgestudeerd aan
de opleiding Pedagogiek. 
Ik ben werkzaam op een

dagbesteding en vanaf mei
werkzaam binnen Het

Leefhuis. 
 

Ik vind het belangrijk dat iedere deelnemer
zichzelf mag zijn. Ik sluit graag mijn handelen

aan op de behoeften van de deelnemers.
Verder vind ik het belangrijk om te kijken naar
wat wél kan zodat deelnemers kunnen groeien

in hun doelen.   
 

Even voorstellen Wat doe ik?

Wat vind ik leuk?

Waar sta ik voor? 

Op het Leefhuis begeleid ik individuele
hulpvragen. Verder bied ik begeleiding

tijdens de logeerweekenden. 
 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om tijd door te
brengen met mijn vrienden en houd ik ervan om op
vakantie te gaan. Op Het Leefhuis vind ik het leuk

om de deelnemers een fijne dag te verzorgen.
Grappen maken over en weer vind ik daarin erg

leuk. 


